NBD ai recensie

De auteur is politiek filosoof aan de Universiteit van Leiden. Hij analyseert uiterst zorgvuldig en
toegankelijk de economische, maatschappelijke en politieke werkelijkheid van het ‘nooit genoeg’ van
de westerse maatschappijen. Vervolgens ontvouwt hij op overtuigende wijze zijn ‘filosofie van de
eenvoud’ waarbij ‘vrijwillige matiging’ en een eenvoudige levensstijl kernbegrippen vormen. Tevens
is een volledig politiek en ethisch omdenken nodig, weg van het falende liberalisme, hedonisme en
consumentisme naar de ware, ecologisch verantwoorde ‘kunst van het leven’ van eenvoud in een
eindige wereld. Dit zal een permanent en soms zeer weerbarstig individueel en collectief leerproces
vereisen, dat echter tot een rijker en betekenisvoller bestaan zal leiden. Het levenstempo zal
‘normaliseren’. Een meeslepend en zeer actueel betoog voor een ‘verlaging van onze ecologische
voetafdruk’. Gericht op een breed, op het nadenken over matiging en eenvoud gericht publiek.
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